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De Heilige Koran 
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En de dienaren van de 
Barmhartige zijn zij, die 
zachtmoedig op aarde 
wandelen en als de 
onwetenden hen aanspreken, 
zeggen zij: “Vrede”. (25, 64) 
 

Regering krijgt vertrouwen 

BRUSSEL – Bij de verkiezingen voor de Majlis-
al-Shoera won het kartel IRP-Jef Vermussen 
alle zetels in de parlementaire vergadering. De 
burgers van de – nog jonge - derde republiek 
lijken het vele werk dat het kartel in de vorige 
regering verzette, te waarderen.  
 
De oppositie, vorm gegeven door de 
controversiële figuur van Nihill Romez, werd 
opnieuw van de kaart geveegd. De 
oppositieleider is al geruime tijd afwezig en zijn 
partij “Fresxa Komenci” ligt op apengapen. 
 
Na de verkiezingsoverwinning gaf het 
staatshoofd een informateursopdracht aan 
Xander, de lijsttrekker van het winnende 
kartel. Hij werd daarna benoemd tot 
Grootvizier en benoemde op zijn beurt Jef 
Vermussen tot Vizier van Buitenlandse Zaken. 
Deze regering kan op 100% van de stemmen in 
de Majlis-al-Shoera rekenen, en kreeg zoals 
verwacht dus het vertrouwen op 28 december. 
 
Xander is niet nieuw in de Republiek. Hij is al 
geruime tijd burger en stond ooit nog op de  

 
lijst van de Patriottische Alliantie. Hij wist 
echter geen parlementair zitje te bemachtigen, 

omdat hij naar eigen zeggen consequent 
weigert op zichzelf te stemmen. Deze houding 
lijkt nu dan toch vruchten af te werpen. 

Saladin volgt zichzelf op 

BRUSSEL – Tot dinsdag konden de burgers 
zich uitspreken over wie de volgende Sadr zal 
zijn. Het is de eerste keer dat deze verkiezingen 
plaatsvonden volgens de regels van het nieuwe 
kieswetboek. Zo moet elke kandidatuur 
gesteund worden door tenminste één andere 

burger, en vindt de eigenlijke verkiezing plaats 
op het forum met een niet-geheime stemming 
(voor alle duidelijkheid: de verkiezingen voor de 
Majlis-al-Shoera gebeuren nog steeds via e-
post in een geheime stemming. nvdr). 
 
De kieskommissie kondigde op 29 december 
aan dat Saladin zichzelf opvolgt als Sadr. Hij 
was de enige kandidaat. 
 
Saladin is het eerste aftredende staatshoofd in 
de geschiedenis van de Republiek dat zichzelf 
opvolgt. Hij was al eens kort “Voorzitter van de 
Republiek” en heeft er ondertussen ook al één 
termijn als Sadr opzitten. 
 
Met deze verkiezingsoverwinning lijkt de IRP 
haar greep op de Republiek verder te 
verstevigen. Zij beheerst nu namelijk 3 van de 
4 staatsmachten. 
 

Vlaanderen treedt toe tot 
het SCUET-verdrag 

BRUSWERPEN – Naast de verkiezing van een 
president en de wijziging van de grondwet, 
moesten de burgers zich bij de jongste 
verkiezingen ook uitspreken over de toetreding 
van Vlaanderen tot het SCUET-verdrag. Dit 
verdrag regelt de invoering van een 
eenheidsmunt en het gebruik van een 

eenheidsbank tussen de lidstaten. 
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De overschakeling van de Vlaamse economie 
blijkt geen eenvoudige klus, maar lijkt nu 
stilaan vorm te krijgen. 

 
Als binnenkort ook de IIR toetreedt, maakt de 
hele voormalige “NEVO-driehoek” deel uit van 
de SCUET-zone. Het valt nog af te wachten of 
dit voor een verhoogde economische activiteit 
in de Nederlandse sector zal zorgen. 
 

Citaat van de dag 

Uit de laatste toespraak van de profeet (vrede 
zij met hem): 

 
“O mensen, wat ik zeg moeten jullie goed 
onthouden. Alle moslims zijn broeders van 
elkaar. Jullie zijn allemaal gelijk. Alle mensen, 
van gelijk welke stam of natie, en van gelijk 
welke leeftijd, zijn gelijk.” 
 
“Weet je welke maand dit is? En op welke 
plaats we zijn? En welke dag van het jaar het 

is vandaag?” De gelovigen antwoordden: “Het is 
de heilige maand, we zijn op heilig land 
(Mekka) en het is de dag voor de bedevaart.” 

De profeet (vrede zij mey hem) antwoordde: 
“Zoals deze maand heilig is, dit land en deze 
dag, zo heeft God het leven, het bezit en de eer 
van elke mens heilig gemaakt. Een mens 
beroven van zijn leven, van zijn bezit en van 
zijn eer is onrechtvaardig en net zo fout als het 
overtreden van de heiligheid van deze dag, deze 
maand en deze plaats. Wat ik vandaag beveel, 
is niet bedoeld voor deze dag alleen. Het is 
bedoeld voor altijd. Jullie worden verwacht het 
te onthouden en ernaar te leven totdat jullie dit 
leven verlaten en naar het volgende gaan om 
jullie Schepper te ontmoeten.” 
 
Tot slot zei hij:  
“Wat ik net tot jullie heb gezegd, moeten jullie 
doorvertellen tot aan de einden van de wereld. 
Misschien zijn diegenen die mij niet hoorden er 
nog beter mee dan diegenen die mij wel 
hoorden.” 
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